
 

 

Leesvaardigheid: 

Zoutelande is een nummer van de Nederlandse band BLØF uit 2017. Het is een 

Nederlandstalige cover van het lied Frankfurt Oder van de Duitse zanger Axel Bosse, die het 

uitbracht in samenwerking met Anna Loos. Zoutelande is de tweede single van hun twaalfde 

studioalbum AAN. Op het album staat het nummer als solonummer van BLØF. De 

singleversie die werd uitgebracht in oktober 2017, is een duet met de Belgische zangeres 

Geike Arnaert. 

 

 

 

 

Woordenschat:  

Wat zie je op de foto’s?  

We gebruiken bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden om de foto’s te 

beschrijven.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Luistervaardigheid: 

Luister naar het lied en vul de ontbrekende woorden in: 

https://m.youtube.com/watch?v=N0OLEgc-Glk 

 

Niets is beter dan met jou de kou trotseren, 

er zijn mensen die naar warme landen emigreren. 

Maar we hebben geen geld in onze koude handen 

dus we gaan maar naar je ouders in Zoutelande, in Zoutelande 

 

En dan zitten we hier in het oude strandhuis, 

wat je vertelt houdt me nuchter en …………………… 

Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken. 

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. 

Wij zitten hier in het gammele strandhuis, 

maakte me toch al nooit uit waar we waren. 

We verzuipen onszelf in de …………………… van je vader. 

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent 

 

Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen. 

Op mistroostige plekken je bij me te hebben, 

en te zien dat het goed is, ziet dat we bruisen 

En met wodka en met bokking tussen reddingsbanden. 

 

En dan zitten we hier in het oude strandhuis, 

wat je vertelt houdt me nuchter en warm. 

Boven m’n …………………… zie ik de grijze wolken. 

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. 

Wij zitten hier in het gammele strandhuis, 

maakte me toch al nooit uit waar we waren. 

We verzuipen onszelf in de drank van je vader. 

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent 

 

Ik ben blij dat je hier bent.   (4x) 

 

En dan zitten we hier in het oude strandhuis, 

wat je vertelt houdt me nuchter en warm. 

Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken. 

Ik ben …………………… dat je hier bent, blij dat je hier bent. 

 

Ik ben blij dat je hier bent.    (3x) 

 

Wij zitten hier in het gammele strandhuis, 

maakte me toch al nooit uit waar we waren. 

We verzuipen onszelf in de drank van je vader. 

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. 

 

In Zoutelande.    (2x) 

 

https://m.youtube.com/watch?v=N0OLEgc-Glk


 

 

Spreekvaardigheid: 

Mogelijke vragen die we kunnen bespreken:  

• Wat is emigreren? 

• Waarom emigreren Paskal en Geike niet? 

• Wie wonen er in Zoutelande? 

• ‘Wij zitten hier in het gammele strandhuis’. Wat betekent gammel? 

• Wat drinken ze in het strandhuis? 

• Van wie is de drank? 

• Wat is bokking? 

• Wat voor weer is het in Zoutelande? 

• Zou je na het horen van dit liedje zelf naar Zoutelande willen? Waarom wel of niet? 

 

Tijd over? 

We lezen en bespreken onderstaand fragment uit een reportage uit Trouw: 

 

https://www.trouw.nl/cultuur/hoe-bl-f-van-zoutelande-een-toeristische-trekpleister-maakt~a152de5f/  

 

Mogelijke vragen die we kunnen bespreken:  

• Wat is reclame? 

• Wat vindt Rinko van de hype? 

• Wat betekent ‘zijn vingers aflikken’? 

• Zou jij een reservering willen plaatsen bij duinhotel Haga? Waarom wel of niet? 

 

https://www.trouw.nl/cultuur/hoe-bl-f-van-zoutelande-een-toeristische-trekpleister-maakt~a152de5f/

